Ezelslied Kuurne tekst : joseph Melsens muziek : Michel Masselis

‘t Is jaren geleden of eeuwen wie weet,

Dat men 't eerst in Kuurn’ons voor ezels verweet.
Voor ons geen verwijt , want aan ‘t grijs grauwe dier,
Dankt ook buiten Kuurne men geld en plezier.
REFREIN : En daarom och ezelke , ezelke kom,

smmmssEs al zijt ge soms koppig en lijkt ge maar dom.
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén,
want Kuurnaar en ezel dat is er maar één
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén,
Want kuurnaar en ezel dat is er maar één.
Ja,ja,ja,ja, leve de ezel hiha hi hi ha
Ja,ja,ja,ja, leve de ezel hiha hi hi ha .........

De domme,de langoor, de balker daarbij,

De koppigaard ook, wel dat alles zijt gij.

Och maak u niet boos als de mens u zo scheldt,

Uw zachtheid beschaamt hem voor al zijn geweld.

REFREIN : En daarom och ezelke ,ezelke kom

------- al zijt ge soms koppig en lijkt ge maar dom.
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén,
Want Kuurnaar en ezel dat is er maar één
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén,
Want Kuurnaar en ezel dat is er maar één.
Ja,ja,ja,ja,leve de ezel hiha hi hi ha
Ja,ja,ja,ja,leve de ezel hiha hi hi ha

Voor ieder van u die het soms nog niet weet,
Verklaart elke Kuurnaar steeds fier hoe hij heet.
Men noemt hem een ezel, onthoud dat voor goed.
Een Kuurnaar heeft immers een ezel in 't bloed.

REFREIN : En daarom och ezelke, ezelke kom,

_______ al zijt ge soms koppig en lijkt ge maar dom.
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén.
Want Kuurnaar en ezel dat is er maar één .
Wij blijven bevriend en wij willen niet scheeén,
Want Kuurnaar en ezel dat is er maar één.
Ja,ja,ja,ja,leve de ezel hiha hi hi ha
Ja,ja,ja,ja,leve de ezel hiha hi hi ha



